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Doe-activiteiten:
•	 Beschilder een bokaaltje met glasverf. Als je het op je venster-

bank in de zon zet, tovert het mooie kleurtjes op je muur. Je kan er 

ook een theelichtje in zetten. Dan straalt het licht van binnen uit en 

ook dan krijg je mooie kleurtjes.

•	 Leer	 je	 kind	het verschil tussen gevoelens en gedrag. Als je 

boos bent (gevoel), kan je roepen of tieren (gedrag) of mokken en 

zwijgen (gedrag). Als je blij bent (gevoel), kan je roepen en springen 

(gedrag).	Liefde,	elkaar	graag	zien	(gevoel)	is	niet	hetzelfde	als	lief	

zijn (gedrag). Je kan zelfs tegen een vreemde ‘lief en aardig’ zijn 

(aangeleerd	gedrag).	Leer	een	kind	dat	er	altijd	ruimte	kan	en	mag	

zijn voor een gevoel (boosheid), maar dat je gedrag ook invloed 

heeft op anderen (je kan buiten gaan roepen, een eindje gaan lo-

pen, rustig uitleggen wat je dwarszit of tegen elkaar tieren). 

•	 Oefen samen het onderscheid tussen gevoel en gedrag. Je kan 

dat doen door prenten uit een tijdschrift te benoemen of door te-

keningen te maken. Probeer dat ook door middel van lichamelijke 

expressie; je kan een toneeltje opvoeren of gekke bekken trekken. 

Probeer een gevoel uit te beelden en laat de andere vervolgens ra-

den welk gevoel je weergeeft.

•	 Maak je kind duidelijk dat je zijn/haar gedrag af en toe mis-

schien niet leuk vindt en soms ook helemaal niet aanvaardt, maar 

dat het diepe gevoel van liefde en verbondenheid er steeds is!
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Lichtje wordt langzaam wakker. Ze draait zich nog 
eens om in haar wolkenbedje. Ze wil zo graag nog 
wat langer blijven liggen. Haar elfenmama is al druk 

bezig. Ze brengt alle slaapwolkjes in orde. Elke avond 
worden ze opgeschud en netjes opgevouwen. ’s Nachts gaan 
de elfjes namelijk op pad. Zodra het donker wordt, vliegen 
ze naar de mensenaarde, om er de jonge dieren en planten 
te gaan verzorgen. Ze brengen ook mooie dromen naar de 
mensenkinderen en helpen hen als ze verdriet hebben. Lichtje 
vindt het fijn om samen met haar vriendjes de kinderen en de 
natuur te helpen.

Maar die avond heeft Lichtje helemaal geen zin om op te 
staan. Vannacht zou ze zo graag weer klein zijn. Zoals vroeger, 
toen ze elke nacht in de wolkenhemel bij haar mama bleef. Ze 
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werd vaak geknuffeld en mama zong elfenliedjes voor haar. 
“Zou ik zeggen dat ik een beetje ziekjes ben?”, vraagt ze zich 
af. “Dan mag ik de hele nacht lekker in mijn wolkje blijven. En 
dan zal mama me verwennen, net als vroeger.” Op dat ogenblik 
komt mama op haar wolkje afgevlogen: “Kom, Lichtje, sta nu 
maar op. Het is lente en er is veel werk op de mensenaarde. 
Er zijn veel pasgeboren dieren in het bos. Vele jonge plantjes 
krijgen nu hun eerste blaadjes. Die zijn allemaal nog erg 
kwetsbaar. Ze kunnen onze hulp best gebruiken.” “Toe mama, 
nog even, ik ben nog zo moe”, sputtert Lichtje tegen. Mama aait 
snel even over haar elfenhoofdje en heeft haar een zoen. “Er zijn 
nog vele kleine elfjes te wekken meisje,” zegt ze en ze vliegt snel 
naar het volgende wolkje. “Mama zal vandaag vast niet veel tijd 
voor me hebben”, zucht Lichtje. Met een beetje tegenzin kruipt 
ze uit haar wolkenbedje.

Aan tafel zijn haar elfenzusje en elfenbroer al druk 
aan het praten. “Konden ze nu toch maar even rustig zijn!”, 
zucht Lichtje. Ze tuurt in haar kopje hemelthee en speelt met 
de elfenbeschuitjes. Haar broer Yarni zit te pochen. Hij is de 
sterkste van de hele elfengroep. Met luide stem vertelt hij over 
het gevaarlijke avontuur dat hij de vorige nacht heeft beleefd. 
Lichtje wordt daar niet vrolijker van. Zelf is ze namelijk niet zo 
sterk. Ze voelt zich moe en slapjes.

Die nacht vindt ze haar taakjes moeilijker dan anders. 
Aan de rand van een weide zet ze zich wat te rusten. “Kijk, daar 
staan zoveel mooie lentebloemen!”, denkt Lichtje. “Misschien 
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moet ik een bloemenketting maken. Dat kan ik erg goed.” Met 
haar vlugge vingertjes verzamelt ze net voldoende bloemen. Ze 
kiest mooie kleuren en dankt de bloemen en de jonge plantjes. 
Ze zal straks een elfenliedje voor hen zingen. Dan krijgen ze 
snel weer nieuwe bloemen. Haar mama zal vast en zeker blij 
zijn met zo’n mooie ketting! Zorgvuldig wisselt Lichtje alle 
kleuren mooi af: rood, oranje, geel … Wat wordt die ketting 
mooi! Ze verbergt de ketting in het gras en gaat dan haar 

5



6



vriendjes helpen. Nu voelt ze zich vrolijk en blij. Ze heeft een 
mooie verassing voor haar mama. ‘s Ochtends, als hun taakjes 
afgewerkt zijn, vliegen alle elfjes weer huiswaarts. Lichtje draagt 
voorzichtig de mooie bloemenketting mee. “Snel aan mama 
geven, voor de bloemen slap worden”, denkt ze.

Op het ogenblik dat Lichtje thuiskomt, is haar 
elfenmama nog druk bezig bij de elfendokter. Mama droogt 
en mengt geneeskrachtige kruiden. Daar dient ze haar volle 
aandacht aan te geven. Hoe meer liefde en aandacht ze eraan 
geeft, hoe meer kracht de genezende poeders hebben. Dat 
heeft de elfendokter haar eens verteld. Elke nacht zijn vele 
elfenmama’s en elfenpapa’s in de weer met het maken van die 
poeders. De elfenkinderen mogen hen dan niet storen. Lichtje 
zucht, “Nu heb ik zo’n mooie ketting gemaakt en kan ik hem 
niet aan mama geven.” Troosteloos gaat ze op haar wolkje zitten. 

7



Plots staat de 
elfenstad in rep en roer! 

Yarni wordt door twee grote 
zwanen binnengedragen. Ze houden 

hem stevig vast met hun grote, klapwiekende 
vleugels. Yarni’s armen en vleugels hangen slap 

langs zijn lichaam. Alle elfjes vliegen verschrikt naar hem 
toe. “Wat is er gebeurd?”, klinkt het overal. Lichtje is op slag 
haar bloemenketting vergeten en volgt de anderen naar de 
elfendokter. Ze wurmt zich door de massa elfjes heen, zodat ze 
haar broer kan zien. Ook haar mama komt op hen afgevlogen. 
De zwanen vertellen dat Yarni een oude beuk wou helpen. De 
beuk staat naast de snelweg en de uitlaatgassen van de vele 
auto’s hebben hem verzwakt. Hij heeft nu bijna geen kracht 
meer over om nieuwe blaadjes te laten groeien. Dat maakt de 
oude beuk erg verdrietig. Yarni zat in de kruin om de boom 
te helpen en zag niet dat er een grote vrachtwagen aankwam. 
Door de felle windvlaag van de voorbijrijdende vrachtwagen 
viel hij pardoes uit de boom. Met een harde klap kwam Yarni 
op de grond terecht. Gelukkig waren de zwanen in de buurt. Ze 
pikten Yarni op en brachten hem naar huis.
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De elfendokter 
legt Yarni voorzichtig 
in een genezend 
roze wolkenbed. 
Hij spalkt 
de vleugels 
van Yarni 
en verzorgt 
zijn wonden. 
Yarni kreunt 
zachtjes. Hij heeft overal 
hevige pijn. De hele dag 
lang zullen de dokter en 
zijn mama bij hem waken. Nu 
heeft Yarni extra veel liefde en 
aandacht nodig. Alle andere elfjes 
worden weggestuurd. Yarni moet 
nu rusten en herstellen. Mama 
pakt Lichtje eerst nog eens heel 
stevig vast: “Mijn lieve Lichtje, kom 
hier, dat ik je een knuffel geef! Mama ziet je heel graag, maar 
wees nu flink. Ik moet nu bij Yarni blijven. Morgenavond kom 
ik je wakker maken. Papa zal extra goed voor je zorgen.”

Lichtje vliegt naar de gezinswolk. Papa heeft al een 
bordje lekkere elfenpap klaargezet. Hij probeert Lichtje wat op 
te monteren en vertelt een grapje. Lichtje ziet echter dat ook 
haar papa ongerust is. Stil eet ze haar pap. Even later kruipt 
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ze in haar 
wolkenbedje. 

Samen met 
papa zingen ze 

een genezend liedje voor 
Yarni. Ze knijpt haar ogen 

dicht en denkt aan Yarni in zijn 
ziekenwolk. Ze is blij dat mama voor hem 

zorgt. Hopelijk wordt hij snel beter! Als ze zich 
omdraait, voelt ze plots de bloemenketting die ze 

daar heeft verstopt. Ze mist haar mama. Ze pakt de ketting in 
haar armen en valt verdrietig in slaap. Ze droomt dat ze weer 
een heel klein elfenbabytje is. Ze ligt in een wolkenwiegje en 
haar mama zingt een liedje voor haar. “Waarom kan het niet 
altijd zo zijn?”, zucht ze in haar droom.

De volgende avond vindt de elfenmama haar dochter 
helemaal bedolven onder een verwelkte bloemenketting. 
Haar gezichtje is nog maar net zichtbaar. Mama gaat op het 
wolkenbedje zitten. Zachtjes zingt ze een liedje. Lichtje wordt 
langzaam wakker. “Hoor ik nu mijn mama zingen? Of droom ik 
nog?”, vraagt ze zich af. Ze durft nauwelijks haar ogen open te 
doen. Ze is bang dat het liedje zal ophouden. Maar nee, mama 
zit op haar wolkje en zingt voor haar. Ze wil mama meteen de 
bloemenketting geven. Ze merkt dat de bloemen niet meer 
zo mooi zijn. Ze zijn slap en kleven aan haar handen. Dikke 
elfentranen rollen over haar wangen. Huilend vertelt ze mama 
alles, echt alles. Dat ze zo verlangde om nog eens klein te zijn. 
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Dat ze in haar wolkje wou blijven liggen. Dat ze die ketting 
als verrassing had gemaakt. Dat ze zo hard schrok toen Yarni 
gewond was. Dat ze zich soms zo klein en onzeker voelt. “Ben 
je nu niet boos op mij, mama?”, vraagt Lichtje. “Ik hou echt van 
mijn broer Yarni en ik vind mijn taken wel leuk.” Maar neen, 
mama is helemaal niet boos. Haar mama neemt haar dochter 
glimlachend vast en fluistert, “Ik denk dat het tijd is dat ik jou 
eens de zonnestraalfles laat zien, Lichtje. Dan zal je alles beter 
begrijpen en zal je je niet meer zo onzeker voelen.”

“Een zonnestraalfles, mama, wat is dat?” Mama lacht 
geheimzinnig en samen vliegen ze naar de grote gezinswolk. 
Papa is net klaar met het opschudden van het grote wolkenbed 
en het dekken van de tafel. Mama fluistert iets in zijn oor. Papa 
knikt begrijpend: “Ja, het is inderdaad tijd dat we dat eens 
laten zien. Je hebt gelijk, mama.” Hij neemt Lichtjes hand vast 
en samen gaan ze een apart stukje van de gezinswolk binnen. 
Dit is een plekje waar Lichtje eigenlijk nog nooit op gelet heeft. 
Daar staan een aantal kleurige flesjes uitgestald. De zon vult de 
ruimte met fonkelende kleuren. De flesjes hebben vele prachtige 
kleuren. Er zijn er precies zoveel als er elfjes in hun gezin zijn. 
“Dat is geen toeval”, zegt papa, “elk elfje krijgt bij zijn geboorte 
zo’n flesje. Het flesje bevat precies die kleuren die uniek voor 
jou zijn. Elk flesje is anders en toch zijn ze allemaal even mooi. 
Alle elfenflesjes krijgen levenskracht van de zon. Dat is ook de 
reden waarom we ze ‘zonnestraalflessen’ noemen. ” “Waarom 
staan die twee flesjes helemaal bovenaan?”, vraagt Lichtje. “De 
zonnestralen die door die flesjes vallen, lijken de andere flesjes 

11



extra kleur te geven!” “Dat heb je heel goed opgemerkt”, zegt 
papa. “Die twee flessen bovenaan zijn van je papa en je mama. 
Als je klein bent, geven de afgebogen stralen van de flessen van 
je papa en mama jou extra kracht. Als je groter wordt, zal jouw 
fles meer en meer zelf licht beginnen rondstrooien.” 

“Kijk”, zegt Lichtje, “het licht van mijn flesje gaat ook 
een beetje naar dat van Yarni en naar dat van mijn zusje 
Bethany!” “Natuurlijk”, antwoordt papa, “we zijn altijd met 
elkaar verbonden, via de kleuren van onze zonnestraalfles.” 
“Maar hoe komt het dan dat ik me soms zo onzeker voel of 
alleen? Mijn flesje staat toch ook altijd in de zon? En ik krijg 
toch altijd stralen van jullie flesjes?”, vraagt Lichtje nog. “Wel”, 
zegt elfenpapa, “af en toe gebeurt er iets waardoor onze fles een 
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beetje door elkaar wordt geschud. Dan verschijnen er allemaal 
belletjes en blaasjes, die door de kleuren heen zweven. Ook 
dwarrelen er dan sombere kleuren in rond. Daardoor wordt 
onze fles donkerder en laat hij minder licht door. We voelen 
ons dan minder sterk en vrolijk. Maar na een tijdje komen de 
belletjes wel terug tot rust in onze fles. Door de zonnekracht 
worden de kleuren ook vanzelf terug lichter. Dan wordt onze 
zonnestraalfles opnieuw helder en fonkelend.” “Kijk”, zegt 
Lichtje, “mama’s fles lijkt nu een beetje somber.” “Ja”, knikt 
papa, “ze maakt zich zorgen om Yarni. Je ziet ook dat er op 
dit ogenblik minder lichtstralen van haar fles naar jouw flesje 
kaatsen. Je mama kan jou nu even wat minder aandacht 
geven, maar toch zijn jullie met elkaar verbonden. En als haar 
zonnestraalfles straks weer tot rust komt, zal je zien dat het 
zonlicht weer volop op jouw flesje en op alle andere flesjes zal 
schijnen.”

Begrijpend knikt Lichtje naar haar papa en haar mama. 
Ze is blij dat ze nu beter begrijpt waarom ze zich soms vrolijk en 
soms ook somber voelt. Ze is vast besloten om in de toekomst 
meer op haar eigen kracht te vertrouwen. Ze voelt ook dat 
haar flesje altijd met de andere flesjes verbonden is. Ook als 
de flessen van papa of mama eens wat minder stralen. “Mag ik 
mijn zonnestraalfles eens vasthouden, papa?”, vraagt Lichtje 
opgewonden. “Natuurlijk, het is jouw fles, en je mag er best wel 
trots op zijn!”, lacht hij. Voorzichtig neemt Lichtje het kleine 
flesje vast en draait het rond en rond in het zonlicht. Wat is ze 
trots op die mooie en zachte kleurtjes!
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Ben je blij als ik lach? 
En boos als ik roep?

Ik ben rood en geel 
En blauw en groen

Soms ben ik lief  
En soms ben ik kapoen

Versje
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Dit boekje is van

Datum

Maak hier zelf een tekening
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CONTEXT
Dit verhaal richt zich op kinderen die een plekje proberen te vinden 

binnen hun gezin of groep. Iedereen heeft aandacht nodig om zich 

goed te kunnen voelen, dat weten we maar al te goed. Helaas is het 

als ouder of leerkracht wat dat betreft – door tijdsgebrek of andere 

omstandigheden – vaak dansen op het slappe koord. 

Dit verhaal probeert kinderen te duiden dat ze hoe dan ook nooit 

aan de liefde van hun ouders of verzorgers, en aan hun onderlinge 

verbondenheid hoeven te twijfelen. Het hangt nu eenmaal ook van 

ons eigen energiepeil af of we hen wel de nodige tijd en aandacht 

kunnen geven. De zonnestraalfl es illustreert dat treffend: hij bevat 

onze unieke kleuren, wie we zijn, ons temperament. Soms zijn die 

kleuren helder en stralend. Af en toe zijn ze troebel of verstoord. 

Maar altijd zijn de kleuren binnen één gezin of één groep met elkaar 

verbonden.

Verder kunnen we kinderen met dit verhaal ook een onderscheid le-

ren maken tussen ‘graag zien’ en ‘gedrag goed- of afkeuren’. Het 

verschil tussen enerzijds ‘verbondenheid en liefde’ (gevoel) en an-

derzijds ‘lief of stout zijn’ (gedrag). Op die manier kan een bepaald 

gedrag aangegeven worden als niet gewenst, zonder de fundamen-

tele eigenwaarde van het kind aan te tasten. 
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